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1. Het kinderhuis 

 

Beste broers en zussen,  

 

Ik hoop  dat jullie gezond zijn en jullie hoop gericht is op  
Jezus .  

Wat ons betreft hier in Brazilië, we zijn gezond en hebben 
een vast  vertrouwen in Jezus. We zijn al bijna aan het einde 
van het jaar. Dit jaar was erg triest omdat de kinderen niet 
bij ons konden zijn. We hebben nooit zo´n moeilijk jaar  
gehad, zoals u weet, komt het door de pandemie. Ik dank 
God dat van ons allemaal slechts één medewerkster met 
covid-19 is besmet en gelukkig inmiddels weer hersteld is. 
Ook geen van de kinderen en hun families zijn ziek  
geworden. 

We missen onze dagen met de kinderen. In Brazilië hebben 
we nog veel gevallen, we bidden dat we op 1 februari weer 
met het werk kunnen beginnen.  

Wij danken u hartelijk voor de hulp die u heeft gegeven  
zodat we veel gezinnen konden helpen met voedsel-
pakketten.  
 
Een knuffel van Algemira. 

Alice is jarig en 

krijgt een  

cadeautje  

& 

Voedselpakket 

worden bezorgd 



 

2. Op bezoek bij de kinderen 

 

De juffen van het kinderhuis zijn bij alle kinderen 
op bezoek geweest. Zij namen een kaartje mee 
namens de “financieel adoptieouders”. Ook had-
den ze een zakje snoep meegenomen. Zoals u 
misschien wel eens gelezen heeft in onze nieuws-
brief is kinderdag in Brazilië een groot feest. U 
begrijpt dat ook dit feest nu niet plaats kon vin-
den. Door de coronamaatregelen in Brazilië mo-
gen ook kinderen niet bij elkaar in de buurt ko-
men. Daarom namen de leidsters ook een zakje 
snoep mee als vervanging voor de kinderdag. Veel 
medewerksters van de Lar gingen op pad, Keli, 
Rute en Marinalva vertellen over hun ervaringen. 

Onderstaand de  groepsindeling. 

Marinalva en Isadora hebben de leiding over de  
kinderen van 1 t/m 3 jaar. 

Rute en Shirley hebben samen de leiding over de 
kinderen van 4 t/m 6 jaar. 

Keli heeft, samen met Cyntia de leiding over de 
kinderen van 7 t/m 13 jaar. 

 

 

Marinalva  

 

Beste broeders en zusters, vrede zij met jullie  
allemaal, 

Ik zou u iets willen vertellen over onze bezoekjes 
aan de kinderen die nu thuis zijn.  We werden 
met grote vreugde ontvangen, door de kinderen 
maar ook door de rest van het gezin. De kinderen 
wilden ons alles laten zien, het huis, hun kamer, 
de kleding, het speelgoed, je zag het geluk in ie-
ders ogen. Zowel voor hen als voor ons was het 
een hele goede ervaring. Nu weten waar en hoe 
ieder kind leeft, dit contact heeft onze band ver-
sterkt. Fijn om het vertrouwde gevoel weer even 
te hebben zowel voor de kinderen als voor ons. 
Het was erg verheugend. 

                                                              Marinalva.    

 

 

 

 

 

        Keli 

Tijdens onze bezoeken hebben we gemerkt dat 
de kinderen best wel heimwee hebben naar ons 
en het kinderhuis. De kinderen waren zo blij ons 
weer te zien, dat ze ons graag wilden vertellen 
hoe het met hen ging, hoe ze de school misten en 
de Lar en hun vrienden en het zwembad en zélfs 
het eten van de Lar. Ze vonden de kaartjes erg 
mooi die ze van de adoptieouders uit Nederland 
kregen en de zak gevuld met snoep was óók leuk. 
We hopen dat ons bezoek elk van hen op de een 
of andere manier heeft geholpen om de periode 
van thuis blijven wat beter door te komen. We 
hopen allemaal dat we elkaar snel weer op de Lar 
kunnen begroeten.  

Groetjes Keli 

Sommige kinderen zijn óók nog 

jarig en ontvangen  

een leuk cadeautje  

wat een feest! 



 

Rute 

De bezoeken waren erg goed, de kinderen ont-
vingen ons altijd opgewonden. Je kon merken dat 
ze ons erg misten, en wij hun ook. Fijn dat we ze 
zo konden bezoeken en zien hoe ze opgroeien en 
al weer een stukje groter en ouder zijn gewor-
den. We leerden hun huizen kennen, enkele kin-
deren lieten ons hun kamers, speelgoed en hun 
huisdieren zien. We werden overal heel goed 
ontvangen. Ik zag hoe elke moeder ons bezoek 
waardeerde. Hoe dan ook, het was erg de moeite 
waard. 

De hartelijke groeten van Rute. 

 

3. Even voorstellen aan Claudia 

  

Claudia gaat Alie helpen met de administratie en 
vervangen als Alie volgend jaar naar Nederland 
komt. Zij stelt zich even aan u voor. 

Mijn naam is Regina 
Cláudia Pepe Locateli, ik 
ben getrouwd met Júlio 
Donizeti Locateli. Ik heb 
diverse opleidingen afge-
rond: ik heb Letteren  
gestudeerd en de oplei-
ding bedrijfsadministratie 
gedaan en een vervolg opleiding daarvan. Ik 
woon in de wijk Buenos Aires van de stad São Jo-
sé do Rio Pardo. Ik heb twee kinderen: Een doch-
ter, zij heet Júlia en een zoon, hij heet Thiago. Ik 
heb heel wat jaren in diverse bedrijven hier in de 
stad gewerkt. Mijn kinderen verbleven toen in Lar 
da Infância. Ze vonden het heerlijk om daar te 
zijn, en waren erg verdrietig toen ze vanwege 
hun leeftijd niet langer konden blijven. Ik ben 
God en de Lar erg dankbaar dat  mijn kinderen 
een tweede thuis in de Lar hadden.  

Wij zijn christenen, we komen samen in een 
Evangelische Gemeente en ik prijs God voor alles 
wat hij voor ons heeft gedaan. Momenteel help ik 
Alie met het vele administratieve werk in de Lar, 
en ik ben dankbaar voor deze kans. 

Claudia. 
 

4. Abboneer op onze  
digitale Nieuwsbrieven  

 

Een beperkt aantal van de lezers van onze 
Nieuwsbrief ontvangen deze digitaal. Nu volgend 
jaar de porto weer duurder wordt en daarmee de 
kosten voor ons als Stichting, vragen wij u te 
overwegen over te stappen op onze digitale uit-
gave. Dat gaat heel gemakkelijk via onze geheel 
vernieuwde website lardainfancia.org    

Op de startpagina kunt u zich heel eenvoudig 
aanmelden. In onze adressenadministratie pas-
sen wij dit aan, zodat u niet èn de papieren uitga-
ve èn de digitale ontvangt. Wanneer u zich later 
wilt afmelden kan dat gemakkelijk via een link die 
u ontvangt bij de Nieuwsbrief.  

Deze tekening is gemaakt door  

Gabriel Mello (zie foto) 

Gabriel is 9 jaar, heeft een teke-

ning  gemaakt van de computerles 

die gegeven wordt door Nico. Ik 

vind dat hij het heel knap heeft 

gedaan. Let eens op de harige 

benen van Nico.  

Gabriel staat naast Nico en daar 

naast zijn vriendje Arthur, die  

inderdaad een bril draagt.  
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      6. Kerstfeest in Brazilië 2020 

 
Dit jaar is anders dan andere jaren. Ook in Brazi-
lië slaat het virus genadeloos toe, zoals we in de 
pers kunnen lezen. Toch wordt daar, zoals ieder 
jaar, evenals hier het Kerstfeest gevierd. Heel 
anders, maar toch zien we met elkaar uit naar 
de viering van de komst van onze Redder, het 
Levende Woord! Meestal is het een uitbundig 
feest voor de kinderen en hun ouders. Dit jaar is 
het anders door de beperkingen die ook in Bra-
zilië van kracht zijn. De scholen en ook de Lar 
zijn gesloten. Men hoopt dat, bij de ingang van 
het nieuwe schooljaar, begin februari 2021, de 
scholen en daarmee ook de Lar weer open mo-
gen. Alle mogelijkheden via de sociale media 
worden benut om contact met de kinderen te 
houden en ze voor zover mogelijk te helpen, 
maar toch is het anders dan normaal. Onlangs 
hebben de leidsters alle kinderen thuis bezocht. 
Elders leest u daarover in deze uitgave. 
 

 

Dat gaat nog een keer gebeuren en daarbij wil-
len we de kinderen echt verrassen met een 
kerstcadeautje. Behalve dat zij hun tia opnieuw 
zien is het dan toch nog een beetje feest. De 
ouders zijn vaak niet in staat om met Kerst ca-
deautjes te geven en juist nu is het heel belang-
rijk voor kinderen om iets feestelijks te ontvan-
gen. Daarom voeren wij ook dit jaar een actie 
voor de kerstcadeautjes voor onze kinderen. Wij 
zijn blij dat wij op dit ogenblik 109 kinderen mo-
gen helpen, zij het nu tijdelijk en op afstand. Tot 
dusverre is het, mede dankzij uw hulp, ieder 
jaar weer gelukt om alle kinderen een cadeautje 
te geven. Doet u ook dit jaar weer mee? Voor 
uw gemak sluiten wij een acceptgirokaart bij. 
Ook kunt u uw bijdrage overmaken op bankre-
kening NL55 RABO 0394 5446 25 t.n.v. Stichting 
Kinderhuis “Lar da Infância” te Heiloo, onder 
vermelding van “Kerstcadeautjes” . Namens alle 
kinderen bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
bijdrage. 

Gerrit van der Starre,  penningmeester 

mailto:ingridboellaard@hotmail.com

