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1. In het kinderhuis 

 

Na de januarivakantie begonnen we weer met ons werk met de 
kinderen in de Lar op 08 februari. We hadden een heleboel 
maatregelen genomen   om besmettingen met het coronavirus te 
voorkomen. De kinderen konden in de Lar komen volgens een 
roulerend schema, gekoppeld aan de dagen dat ze naar school zouden 
gaan. Er waren n.l. 3 groepen gevormd in de klassen van de scholen, 
groep A, B en C. Eén derde deel van de leerlingen mocht per dag een 
dagdeel naar school en die kinderen konden dan ook naar de Lar 
komen. Die kinderen mochten ook thuis blijven en de lessen online 
volgen, die beslissing werd aan de ouders overgelaten. Maar veel 
ouders waren nog steeds bang om de kinderen naar school of naar de 
Lar te laten gaan. Er kwamen maar twee of drie kinderen per dag, 
soms ook geen één kind. We hebben ook wel gehad dat er s’ochtends 
niemand kwam, maar wel twee kinderen ’s middags. Zelfs met zo 
weinig kinderen, probeerden we voor hen er een speciale dag van te 
maken. 
 
We hebben recreatieve activiteiten gedaan, meestal in de openlucht, 
om risico’s te verkleinen. We gingen naar de boomgaard, naar de 
speeltuin, het zwembad, vertelden over de bijbel, we maakten een 
tekening over de moeilijke en bijzondere tijd waarin we nu leven. Ook 
maakten we van de gelegenheid gebruik om te puzzelen en de puzzels 
waar veel stukjes van ontbraken uit de roulatie te halen. 
We hebben twee weken gewerkt op deze manier maar, al snel 
moesten we onze activiteiten met de kinderen weer stopzetten. 
  
In de gesprekjes met de kinderen, zagen we hoe gespannen ze waren, 
hoe ze het moeilijk vinden om met deze situatie om te gaan. We 
zeiden: “laten we bidden, want de Here God kan ons beschermen”. En 
natuurlijk legden we hen uit dat we ook goed voor onszelf moeten 
zorgen en alle voorzorgsmaatregelen moeten opvolgen. 
 
Nu zijn de scholen en de Lar weer gesloten, omdat dit het veiligst is op 
dit moment. Maar via Whatsapp proberen we het contact met de 
kinderen te onderhouden. En dat is fijn. 
                                                                                                           
Keli & Cyntia                                   



2.  Hoe is het nu? 

 

Graag willen wij u iets vertellen over de afgelopen 
maanden. Zoals wij al in onze vorige uitgave 
schreven is de Kerstviering anders verlopen dan in 
andere jaren.                    

Er was een plan om de kerstcadeautjes bij de 
kinderen thuis te brengen, maar dat werd veranderd 
toen bleek dat de kinderen toch wel erg veel 
behoefte hadden om elkaar te zien in de Lar. Dat is 
gelukt.  
In 4 groepjes zijn de kinderen in de Lar geweest en 
voor de kinderen was het een feest om elkaar weer 
te zien! (en ook een cadeautje te krijgen…).  

Wij hebben deze tijd ook benut om onderhouds-
werkzaamheden in de speeltuin en op ons terrein uit 
te voeren. Op dit moment worden er rubber tegels 
onder de speeltoestellen gelegd, ter vervanging van 
het beton, wat veel kapotte knietjes opleverde.  

 

 
 
Zoals u weet valt de zomervakantie in Brazilië in de 
maand januari. We hoopten dat in februari de 
situatie wat beter zou zijn en dat de Covid-19 
maatregelen dan wat zouden worden versoepeld. 
Dat gebeurde inderdaad zoals u ook op de eerste 
pagina heeft kunnen lezen. Op 8 februari gingen de 
staatsscholen weer open, terwijl volgens planning de 
gemeentescholen op 22 februari zouden openen. 
Omdat niet alle schoolbussen reden hebben we 
dagelijks maar een paar kinderen tussen 8 en 22 
februari in de Lar gezien. Toen alles nog maar 
nauwelijks op gang was gekomen werden er 
opnieuw stevige beperkingen ingesteld, waardoor de 
scholen weer dicht gingen en dus ook de Lar. 

Onze leidsters zijn 
heel druk bezig. Zij 
proberen alles bij te 
houden zo maken 
ze de “bibliotheek” 
weer in orde 
versieren de gang. 
Maar vooral het  
voorbereiden van 
de online lessen en 
digitaal contact onderhouden met de kinderen is 
heel intensief. Bij veel kinderen slaat de 
moedeloosheid toch wel toe. Zij proberen de 
kinderen hierbij te helpen.  

Er worden er nog steeds voedselpakketten 
uitgereikt. Ook de jarige kinderen worden niet 
vergeten. 
 

 
We hopen dat de situatie beter wordt, maar op dit 
moment zijn de vooruitzichten nog niet erg hoopvol, 
zoals u ook in de media heeft kunnen zien. Wel 
mogen we weten dat wij ook in situaties als deze 
onze hoop mogen stellen op de Opgestane Heer, Die 
ons helpt en leidt. 

De nieuwe glijbaan is geplaatst  

en de rubber tegels staan klaar om gelegd te worden. 

Cadeautjes voor de jarige 

kinderen 

Voedselpakketten staan 

klaar 

Werkzaamheden in de bibliotheek 

Gang versieren Administratie 

 



3. Paasfeest 
 
 

Onze leidsters doen erg hun 
best om contact met de 
kinderen te onderhouden nu 
ze niet meer naar school en 
dus ook niet meer naar de 
Lar mogen komen. Met 
vrijwel alle kinderen is 
digitaal contact mogelijk, 
maar niet alle kinderen zijn 
gemotiveerd om iedere dag 
in te loggen. Inmiddels is het 
Paasfeest voorbij, maar in 
São José do Rio Pardo wilde 
men dat voor de kinderen 

toch niet zonder meer voorbij laten gaan. Het is in 
Brazilië gebruikelijk dat de kinderen met Pasen een 
chocolade paasei krijgen. In veel gezinnen is dat nu 
wat moeilijk vanwege hun financiële situatie (i.v.m. 
corona). Daarom is besloten dat alle Larkinderen een 
paasei zouden krijgen, maar mèt óf een Kinderbijbel 
óf, als ze wat ouder waren, een echte Bijbel in 
eenvoudig Portugees. Want we wilden de kinderen 
wel duidelijk maken dat het met  Pasen niet om een 
paasei gaat, maar over de Opstanding  van Jezus! 
 

De kinderen konden het pakketje komen afhalen of 
het werd in andere gevallen thuisgebracht.  
Vanzelfsprekend waren de kinderen erg blij met deze 
actie en was het een groot succes.  
 
We zijn blij dat wij ook op deze manier het Evangelie 
mogen verkondigen.  

4. Hoe gaat het met Hennie ? 
 
 
“Hoe gaat het 
met Hennie, we 
hebben al zo 
lang niets van 
haar gehoord”? 
Ja, dat is waar. 
Het is de 
hoogste tijd dat 
ik weer wat van 
me laat horen. 
Ik had echt niet gedacht dat het herstellen van een 
burn-out zo lang zou duren! 
Ik wil heel graag alweer heel veel dingen doen, maar 
dat lukt helaas nog niet altijd. En dat is iets wat ik 
best moeilijk vind om mee om te gaan.  
Eind vorig jaar ben ik weer begonnen met het 
oppakken van het werk als secretaresse van het 
Braziliaanse bestuur van de Lar. Dat lukte aardig, 
maar sommige dingen was ik helemaal kwijt, dat was 
‘gewist’ uit m’n geheugen. Maar ik hoef het gelukkig 
niet alleen te doen, ik mag steeds de hulp inroepen 
van een Helper groot van kracht, die overal van af 
weet, die dingen ook weer te binnen brengt. Dankzij 
de Here Jezus lukken de dingen steeds beter. Soms 
moet ik bepaald schrijfwerk even laten liggen, omdat 
het niet gaat. En een volgende dag lukt het dan 
ineens wel. Ik mag echt ervaren dat de Here me 
helpt en leidt in dit proces van herstel. 
Voorlopig werk ik alleen thuis, in home-office, in alle 
rust. Ook al zijn er op dit moment geen kinderen in 
de Lar, er zijn wel vaak andere mensen aanwezig en 
de afleiding die dit geeft is momenteel nog te veel. 
Mijn volgende uitdaging is om de correspondentie 
met de sponsorouders weer op te pakken. Ik ben 
begonnen, maar het duizelde me al gauw van alle 
veranderingen die er in de afgelopen 2 jaar zijn 
geweest en die niet doorgevoerd zijn in mijn 
systeem. Dan mag ik weer in gebed hulp vragen aan 
de Heer en het soms een poosje laten rusten. Ik 
ervaar de vrijmoedigheid om er wel verder mee te 
gaan. Ook al gaat het niet zo snel, ik hoop iedereen 
die een kind sponsort 
binnenkort weer op de hoogte 
te brengen van het wel en wee 
van dit kind of van eventuele 
veranderingen.  
Dus, beste mensen, tot schrijfs! 
 
 Hartelijke groet, Hennie. 



Bestuur Stichting Kinderhuis Lar da Infância Brazilië 

       Ed Veldhuijzen van Zanten, voorzitter   tel :  072-5617380  

       Ingrid Westdijk, secretaris                        tel : 072-5617447 e-mail : ingridboellaard@hotmail.com 

       Gerrit van der Starre,  penningmeester tel : 072-5331584 e-mail : gerrit.vanderstarre@quicknet.nl 

       Adoptiegelden en giften:                   Inlichtingen over te adopteren kinderen:           Correspondentie:  

Bankrekening:                                                                               

IBAN: NL55RABO 0394 5446 25                                                          

t.n.v. Stichting Kinderhuis                          

Lar da Infância Brazilië   

Kruijsakker 9     

1852 EV Heiloo                                                                     

Kinderhuis Lar da Infância Brazilië  

Administratie adoptiekinderen  

t.a.v. Tini van Walstijn 

Oranje Nassaulaan 250 

3523 VR Utrecht 

Tel 030-244 29 81                                     

Lar da Infância  

Caixa Postal, 157  

13720-970                                                              

São José do Rio Pardo SP 

Brazilië                                                            

Tel: 00 55 1936084626 

ANBI Instelling nr. 8167.55.577 / www.lardainfancia.org  / mailto: info@lardainfancia.org 

5. Zomeractie 2021 

 

Het blijft allemaal wat vreemd. Lockdown in São José 
do Rio Pardo. De Lar gesloten. Voornamelijk digitaal 
contact met de kinderen. Het blijft een heel moeilijke 
periode voor zowel de leidsters als de kinderen. Eind 
vorig jaar toen de kinderen allemaal thuis werden 
bezocht waren de kinderen dolenthousiast dat ze 
eindelijk hun tia’s weer in levenden lijve konden zien. 
Zoals u ongetwijfeld wel heeft gelezen is corona in 
Brazilië voorlopig nog niet voorbij. Toch willen we 
graag naar de toekomst kijken. In het afgelopen jaar 
hebben we vrij veel onderhoud kunnen plegen en 
dat was eigenlijk erg gemakkelijk, want er hoefde 
geen rekening gehouden te worden met mogelijk 
gevaarlijke situaties voor kinderen: ze waren er niet. 
Toch zijn  er best nog een aantal heel noodzakelijke 
dingen die gedaan moeten worden en daarom 
houden we ook dit jaar een zomeractie. Het gaat om 
het volgende: het water in de douches van de Lar 
wordt door middel van elektriciteit verwarmd. Dat 

kost best veel stroom (reken 
maar na 100 kinderen 
douchen!), maar er is geen 
gasaansluiting  
zoals bij ons in Nederland. 
Wij hebben daarom het plan 
opgevat om via zonnepanelen 
de stroomrekening drastisch 
naar beneden te brengen. Een 
investering in de toekomst.  

 

 
 

We zijn er van overtuigd dat er op enig moment een 
einde komt aan de huidige toestand en vertrouwen 
er op dat de Lar weer open kan gaan en dat we dan 
de kinderen op een wat minder kostbare manier 
kunnen laten douchen.  

Graag doen wij daarom weer en beroep op u. Wij 
sluiten een acceptgiro bij en u kunt uw bijdrage ook 
direct overschrijven op onze bankrekening IBAN 
NL55 RABO 0394 5446 25 t.n.v. Stichting Kinderhuis 
Brazilië te Heiloo onder vermelding van : 
“zonnepanelen” 

Namens onze kinderen willen wij u bij voorbaat 
hartelijk danken voor uw bijdrage.  

Gerrit van der Starre, penningmeester. 

 

Algemira 

Blij met verjaardagscadeautje 

Bovenstaande foto: een douche van de Lar de Infância 
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