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Lar da Infância              

1. Hoe is het in São José do Rio Pardo? 

Ja, ook in Brazilië is het corona probleem nog 
niet opgelost. Op het moment van het 
schrijven van dit stukje ligt het aantal 
dagelijkse besmettingen op rond de 10.000 
per dag. Gezien de enorme oppervlakte van 
het land valt dat nog mee, tenminste als we 
het vergelijken met de situatie in Nederland. 
Het totaal aantal sterfgevallen is inmiddels 
opgelopen tot boven de 615.000. Brazilië is 
op de kleurcodekaart nog steeds oranje, wat 
inhoudt dat het reisadvies luidt: alleen noodzakelijke reizen. 
Evenals in Nederland zijn er nog diverse restricties van kracht, zoals 
mondkapjes op straat, in openbare ruimtes, openbaar vervoer, etc.  
Maar de restricties verschillen van staat-tot-staat en van stad-tot-
stad. In onze stad komen de meeste kinderen nu weer naar de Lar 
en daar zijn wij blij mee. De speeltuin en het zwembad worden 
weer volop gebruikt. Dankzij het onderhoud aan het zwembad kan 
daar weer lekker worden gezwommen. En door de kunststof tegels 
zien we in de speeltuin ook geen zere knieën meer. De situatie 
voor de allerarmsten is nog niet verbeterd. Dankzij de bijzondere 
bijdragen die wij mochten ontvangen, kunnen we nog steeds 
doorgaan met onze actie voedselpakketten en daar zijn wij heel blij 
mee. Wij proberen hiermee uitdrukking te geven aan de opdracht 
die wij van de Heere hebben ontvangen: Want Ik had honger en u 
hebt Mij te eten gegeven (Matth.25:35a) En de Koning zal hun 
antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van 
deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij 
gedaan (Matth. 25:40). Zo gaan we aan de hand van de Heere 
verder en stellen ons vertrouwen op Hem. 
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2. Kinderweek 2021  

De juffen Isadora en Keli vertellen. 

Na een periode van grote onzekerheid waarin we 
zowel online als fysiek les gingen geven keerden 
we dit jaar toch langzaam weer terug naar de Lar 
om daar de taken op te pakken die we zo graag 
wilden doen. 

We waren lange tijd gescheiden van de kinderen, 
daardoor was het voor ons allemaal een enorme 
vreugde om weer te beginnen met de activiteiten 
in de Lar. Vorig jaar kon “de week van het kind” 
door de pandemie niet doorgaan, dit jaar kunnen 
we de speciale activiteiten tijdens deze week weer 
oppakken en deze heel bijzondere en vreugde-
volle week weer vieren. 

We hebben verschillende activiteiten gedaan, 
zoals schatzoeken, waarbij op het hele terrein van 
de Lar verschillende aanwijzingen werden ver-
stopt, er moesten verschillende opdrachten 
uitgevoerd worden om uiteindelijke een prijs te 
winnen. De kinderen waren erg enthousiast en 
vonden het spel geweldig. 

We maakten ook het langverwachte ritje met het 
treintje, waar 
de kinderen 
erg naar uit 
hadden 
gekeken en 
heel erg van 
genoten. We 
toerden door 
de hele stad 

en het zien van de vreugde van elk kind 
verwarmde de harten van ieder van ons. 

Ook deden we spelletjes in de speeltuin. Er werd 
een speciale lunch verzorgd, waarbij snacks voor 
de kinderen werden gemaakt. We hielden een 
filmsessie met popcorn en sap. En we speelden 
een taartspel, waarbij de kinderen raadsels 
oplosten en wie een fout antwoord gaf kreeg een 
bordje met slagroom in het gezicht. Het spreekt 
voor zich dat de kinderen genoten van dit spel! 

Hoe dan ook, onze kinderweek was erg leuk en vol 
coole activiteiten. Het kreeg een speciale glans dit 
jaar, omdat het ons liet zien hoe waardevol het is 
om weer samen te kunnen zijn. 

Isadora  

Onze week van het kind 

Tijdens de week van het kind probeerden we wat 
spelletjes te doen die we normaal niet spelen en 
blijkbaar zijn we daarin geslaagd, want de 
kinderen waren dol op de verrassingen. We 
hielden alles geheim voor de kinderen, we legden 
de spelletjes pas uit op het moment dat we ze 
gingen spelen. 

We begonnen de week met een picknick. 's 
morgens gingen we naar de sport- en speeltuin 
van de Nestlé fabriek dit is niet zo ver van de Lar.  
's Middags regende het en was het niet mogelijk 
om daar naar toe te gaan, dus hielden we de 
picknick  in de grote zaal van de Lar. Maar de 
kinderen vonden het geweldig; sommige kinderen 
aten zoveel dat ze zich daarna een beetje misselijk 
voelden. 

De volgende dag toerden we door de stad met 
een treintje, de rit duurde ongeveer 1 uur en 20 
minuten. Dit vonden ze  ook geweldig. Deze rit 
werd zowel ´s morgens als ´s middags gedaan 
zodat beide groepen ervan konden genieten. Zo 
fijn om de ogen van de kinderen te zien schitteren 
van vreugde!  
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We deden het spel “taart in je gezicht”, waarin we 
een vraag stelden aan twee kinderen, wie het 
foute antwoord gaf kreeg een bordje met 
slagroom in zijn/haar gezicht gewreven.  

We hadden een kleidag, iedereen kreeg een stuk 
klei om daar iets moois mee te maken dus een 
potje of vaasje, misschien een mooi beeldje. De 
kinderen dachten dat het anders was: lekker 
kneden en steeds iets anders maken tot het punt 
waarop de creativiteit verdwijnt… hahaha. In 
werkelijkheid wilden ze graag in de klei blijven 
knijpen.  

We hadden een filmdag, met een lekker zakje 
popcorn en verse sinaasappelsap. 

Het was een gezellige en creatieve week, ook al 
waren sommige dagen regenachtig, de kinderen 
hebben heel erg genoten!  

Keli 

3. Een Busreisje 

Mijn naam is Carmen, ik werk als hulp in de 
keuken van de Lar da Infância. Ik heb een grote 
dochter van 18 jaar en een dochtertje van 5 jaar, 
die in de Lar komt. 

Op zaterdag 23 oktober gingen wij mee met het 
busreisje van de Lar naar Poços de Caldas, in de 
deelstaat Minas Gerais. Vóór we vertrokken ging 
Algemira in gebed vragen dat de Here Jezus ons 
zou beschermen en dat we een fijne dag zouden 
hebben. Na ongeveer anderhalf uur rijden waren 
we bijna in de stad Poços de Caldas, het laatste 
stuk is een afdalende weg van een bergachtige 
omgeving, daar worden de beide weghelften door 
een lage betonnen muur van elkaar gescheiden. 
Onze chauffeur reed met een veilige snelheid. Op 

een gegeven moment merkte hij dat de rem niet 
meer werkte. Hij keek achterom en riep: “Hou je 
allemaal goed vast, de remmen werken niet, maar 
ik ga proberen de bus te stoppen!” Hij begon 
zigzaggend over de weg te rijden. Ik zat voorin de 
bus en hoorde de chauffeur bidden: “Here, help 
ons, bewaar ons!” Toen liet hij de linkerkant van 
bus tegen de muur in de middenberm aanrijden 
en trok uit alle macht aan de handrem. De weg 
maakte een bocht naar rechts maar de chauffeur 
wist de bus op de wielen te houden en zo kwam 
de bus tot stilstand tegen de muur.  

Door de botsing tegen die muur waren er wel een 
paar mensen die zich bezeerd hadden. Een van de 
moeders was op de grond gevallen en had de 
schouder uit de kom. Een oma met haar kleinkind 
hadden allebei een grote bult op hun voorhoofd. 
Deze drie mensen werden naar de eerste hulp van 
een ziekenhuis gebracht en kwamen in de loop 
van de dag weer bij onze groep die ondertussen 
door twee kleine busje naar de speeltuin waren 
gebracht. 

We hebben toch nog een hele fijne dag gehad. De 
kinderen konden naar hartenlust spelen in de 
speeltuin en de volwassen lagen lekker te luieren 
in de schaduw. De busmaatschappij had onder-
tussen een andere bus voor ons geregeld. 
Zodoende zijn we nog naar een paar andere 
mooie bezienswaardigheden in de stad geweest: 
een Japanse tuin en een prachtige waterval! 

Sommige mensen waren wel bezorgd over de 
terugreis, maar de Here Jezus was de hele tijd bij 
ons en we kwamen weer veilig thuis.  

Ik kan zeggen dat ik een wonder heb zien 
gebeuren, wat ik nooit zal vergeten. De Here heeft 
ons bewaard. Van de 44 mensen in de bus, 
hadden slechts 5 lichte verwondingen. En ik heb 
veel van die mensen in de bus horen zeggen dat 
ze tot God hadden 
geroepen toen we in 
nood zaten en dat ze 
hebben gezien dat 
Hij hun gebed heeft 
verhoord. Door dit 
ongeluk heen heeft 
de Here aan veel 
mensen laten zien 
dat Hij ons ziet en 
voor ons zorgt! 

In de boom ziet u, een 
Sagui aapje dat is de naam 
die de Brazilianen geven 
aan de kleine aapjes met 
een lange staart. Dit is een 
typisch klein aapje dat in 
de bossen van Brazilië 
leeft. Ze leven ook in de 
bomen van sommige 
steden. Laatst waren er 
wat aapjes op bezoek in de 
tuin van de Lar. Dit zorgde 
voor heel wat hilariteit en 
plezier bij de kinderen. 
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Bestuur Stichting Kinderhuis Lar da Infância Brazilië 

 

       Ed Veldhuijzen van Zanten, voorzitter   tel :  072-5617380  

       Ingrid Westdijk, secretaris                        tel : 072-5617447   e-mail : ingridboellaard@hotmail.com 

       Gerrit van der Starre,  penningmeester tel : 072-5331584   e-mail : gerrit.vanderstarre@quicknet.nl 

 

       Adoptiegelden en giften:                   Inlichtingen over te adopteren kinderen:             Correspondentie:  

Bankrekening:                                                                               

IBAN: NL55RABO 0394 5446 25                                                          

t.n.v. Stichting Kinderhuis                          

Lar da Infância Brazilië   

Kruijsakker 9     

1852 EV Heiloo                                                                     

Kinderhuis Lar da Infância Brazilië  

Administratie adoptiekinderen  

t.a.v. Ingrid Westdijk 

Hilleniusstraat 19 

1827 NW Alkmaar 

Lar da Infância  

Caixa Postal, 157  

13720-970                                                              

São José do Rio Pardo SP 

Brazilië                                                            

Tel: 00 55 1936084626 

ANBI Instelling nr. 8167.55.577 / www.lardainfancia.org  / mailto: info@lardainfancia.org 

4. Kerstfeest in Brazilië 2021 

Het nieuwe jaar 2022 komt er aan. Maar voor dat 
het aanbreekt 
hebben we nog 
de donkere 
dagen, hoewel 
dat in Brazilië 
(het is daar nu 
midzomer) heel 

anders is. Nog even en dan gaan de kinderen daar 
met zomervakantie. Toch kijken zij uit naar de 
kerstviering. Het Licht is in de wereld gekomen en 
dat mogen we met elkaar vieren, hier en in 
Brazilië. We mogen weten dat onze Redder, het 
Levende Woord is gekomen voor ons. We gaan dit 
jaar de kerstviering aangepast vieren. Voorheen 
werd het groots gevierd in een zaal waar de 
kinderen allerlei toneelstukjes en dansjes 
opvoerde voor de meegekomen ouders en 
broertjes en zusjes. Dit jaar kan dat door de 
corona maatregelen niet doorgaan. Wel gaan de 
kinderen toneelstukjes spelen in de klas die dan 
worden gefilmd door de leidsters. De filmpjes  

 

 
worden verstuurd naar de ouders van de kinderen 
zodat zij hun eigen kind toch nog kunnen zien 
schitteren in een toneelstukje. Verder zal er een 
extra lekkere maaltijd verzorgd worden op de Lar 
met natuurlijk een heerlijk toetje. De kinderen 
zien er naar uit maar ook de leiding en de mede-
werksters in de Lar zien ernaar uit. Om het ook 
voor de kinderen een echt feest te doen zijn 
willen we ook dit jaar weer leuke kerstcadeautjes 
uitdelen. Daar hebben wij uw hulp voor nodig. 
Doet u mee? U kunt uw bijdrage overmaken op 
bankrekening NL 55 RABO 0394 5446 25 t.n.v. 
Stichting Kinderhuis “Lar da Infância” te Heiloo, 
onder vermelding van “Kerstcadeautjes”. U kunt 
natuurlijk ook gebruik maken van de bijgesloten 
acceptgirokaart. Namens alle kinderen bij voor-
baat dank voor uw bijdrage. 

Gerrit van der Starre, penningmeester 

mailto:ingridboellaard@hotmail.com

